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SAMENKOMEN 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom - door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
Liturgisch bloemstuk – toelichting  
 
Lied 513: 1,2,3,4    - we gaan staan 

Couplet 1 en 4: allen. Couplet 2: mannen.  
Couplet 3: vrouwen. 

 
 
2 God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3 God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 
in heel zijn rijk gehoord. 
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4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 
 
V: Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, 
A: ZIE ONS HIER STAAN. 
V: Wij die van U hebben gehoord, 
A: HOOR GIJ ONS AAN. 
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 
A: WEES ONZE HULP, 
V: en dat Gij alles hebt gemaakt, 
A: MAAK ALLES NIEUW, 
V: en dat Gij ons bij name kent, 
A: LEER ONS U KENNEN, 
V: die Bron van leven wordt genoemd, 
A: DOE ONS WEER LEVEN, 
V: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
A: WEES HIER AANWEZIG. 
AMEN      - we gaan zitten 
 
Kindermoment (in ’s-Heerenberg) 
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Kyriegebed met lied ‘God die was en is en komt’  
(op melodie van lied 967 ‘Zonne der gerechtigheid’) 
Couplet 1: cantorij. Couplet 2: mannen.  
Couplet 3: vrouwen. Couplet 4: allen. 
 
1 God, die was en is en komt, 
leg een lied in onze mond, 
dat de hele wereld hoort, 
want nabij ons is uw woord. 
Ontferm U, Heer. 
 

2 Licht uit Licht, U roepen wij, 
wees voor ons 'God van nabij'. 
Kom, verdrijf de duisternis, 
waarin licht noch leven is. 
Ontferm U, Heer. 
 
3 Heer, uw hele schepping lijdt, 
zucht in diepe donkerheid. 
Zie dit vruchteloos bestaan 
toch in uw ontferming aan. 
Ontferm U, Heer. 
 
4 Al wie aan U toebehoort, 
wacht op uw verlossend woord. 
Kom, o kom, God van nabij, 
sta uw kinderen terzij. 
Verlos ons, Heer. 
 
Cantorij zingt ‘Laudate dominum’ 
Dit lied is gebaseerd op Psalm 117: 

 ‘Alle volken loof de Heer!’ 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Heilige Geest 
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Schriftlezing: Openbaring 1:4-11 – door de lector 
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. 
Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die 
komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van 
Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de 
eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten 
van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze 
zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit 
ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters 
voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de 
macht, tot in eeuwigheid. Amen. 

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen 
hem zien, ook degenen die hem  
doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem 
weeklagen. Ja, amen. 
‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben 
het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ 
Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, 
maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in 
standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik 
over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op 
de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde 
achter me een luide stem, die klonk als een bazuin en die 
tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en 
stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, 
Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 
 
Cantorij zingt: ‘Ubi caritas’ 
Waar liefde is, daar is God is de kern van dit lied. De 

liefde van Christus heeft ons verenigd. Laat ons juichen 
en blij zijn in Hem. Laat ons de levende God vrezen en 

met een oprecht hart liefhebben. 
 
Verkondiging 
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Lied ‘Wie is die God die eeuwig leeft’ (op melodie van 
lied 209) 
Couplet 1: cantorij. Couplet 2,4: mannen.  
Couplet 3,5: vrouwen. Couplet 6: allen. 

 
 
2 De Vader die de wereld schiep, 
de stem die ons tot leven riep: 
dat is mijn God, ik roep Hem aan 
en breng Hem dank voor mijn bestaan. 
 
3 Wie is dat ene mensenkind 
dat anderen zo heeft bemind, 
dat Hij zich aan een kruis liet slaan, 
ons nog doet vragen naar zijn naam? 
 
4 De Zoon die ons geboren is, 
het licht in onze duisternis, 
voor kleine mensen, diep in nood, 
een hoopvol woord tot in de dood. 
 
5 Wie zingt in ons dat ene lied: 
het leven doet de dood te niet? 
Verlangen dat maar niet verslijt, 
een ademtocht van eeuwigheid? 
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6 De Geest die ons de ruimte geeft, 
de levenskracht die ons beweegt: 
de liefde krijgt de overhand, 
de aarde wordt tot vruchtbaar land. 
 
Kinderen komen terug in de kerk (in ’s-Heerenberg) 
 
DIENST VAN DE GEDACHTENIS 
 
Inleiding op de gedachtenis  
 

Het noemen van de namen  - we gaan staan 
(Na het noemen van de naam kunnen familieleden naar 
voren komen en een lichtje aansteken aan het licht dat 

wordt aangeboden door de ouderling van dienst.) 
 
(Zeddam) 
01-11-2020  Mevr. Willy Mulderij-Rombout  
  91 jaar 
09-11-2020 Dhr. Gerrit Jan Ter Vrugt   
  67 jaar 
08-12-2020 Dhr. Hendrik Jan Tervoert   
  91 jaar 
24-01-2021 Dhr. Jan Verwijnen    
  87 jaar 
03-05-2021 Mevr. Jennigjen Veurink-Dieters  
  96 jaar 
05-06-2021 Dhr. Marinus van Driel   
  93 jaar 
 
(’s-Heerenberg) 
13-11-2020 Dhr. Rob Zeebregts    
  79 jaar 
25-11-2020 Mevr. Adriana Johanna Holmer-Wage 
  96 jaar 
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20-12-2020 Dhr. Martinus Hendrikus Jansen  
  86 jaar 
19-02-2021 Mevr. Hendrika Wilhelmina Koopman-

Rouwenhorst  
95 jaar  

22-04-2021 Mevr. Pieternella de Lange de Beauveser-
Blankers   
95 jaar 

10-09-2021 Mevr. Johanna Berendina Puijman-
Lammers   
78 jaar 

17-10-2021 Dhr. Jelle Brunink    
  81 jaar 
 
Stilte 
 
Gedicht: De mensen van voorbij (Hanna Lam) – door 
de ouderling van dienst 
 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen. 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar. 
 
De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 
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De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 
 
Ontsteken van de laatste kaars 

 
(Nadat het laatste lichtje is aangestoken kan ieder die dat 
wil zelf naar voren komen en een lichtje ontsteken voor 

een naam in stilte genoemd. Let goed op de aanwijzingen 
van de koster om zo onderling afstand te bewaren.  
We raden u aan om uw mondkapje te dragen bij het 

verplaatsen.) 
 
Ondertussen zingt de cantorij lied 598 

 
 
Gebeden: voorbeden - stil gebed - Onze Vader  
 



9 

 

Mededelingen – door de ouderling-kerkrentmeester van 
dienst 
 
UITEENGAAN 
      - we gaan staan 
Slotlied ‘Ga maar gerust’ (m. J. Sibelius – Finlandia; t. S.  
de Vries) Couplet 1 en 3: allen. Couplet 2: cantorij.  

 
 
2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
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Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Zending en zegen   
Gezongen amen 
 
Cantorij zingt: ‘You raise me up’ (Secret 
Garden/Brendan Graham) 
Vertaling: Als ik verdrietig ben en mijn ziel zo vermoeid 

Als de problemen komen en mijn hart beladen is 
Dan ben ik er nog steeds en wacht in de stilte 
Tot jij komt en een tijdje bij me komt zitten 

 
Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan 
Jij tilt me op, om stormachtige zeeën te bewandelen 

Ik ben sterk als ik op je schouders sta 
Jij tilt me op, tot meer dan ik kan zijn 
 
Collecten bij de deur 

- Diaconie: Stichting Leergeld de Liemers 
- Kerk: Gebouwen en eredienst 

 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst 
overmaken op 
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 
 
Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u, 
desgewenst overmaken 
Op Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71 
t.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 
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Wilt u deze dienst nog een keer terugzien of 
downloaden? Of wilt u meer weten over onze 

gemeente? Kijk dan op www.protestantsbergh.nl. 
 
 
 

http://www.protestantsbergh.nl/

